
Gebed van de Dag dinsdag 7 juli 2020    
 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

 Heere, open mijn lippen,  
Mijn mond zal zingen tot uw eer. 
Van zonsopgang tot zonsondergang,  
Moet Uw Naam worden geloofd. 

 
Luisterlied: Wij gaan op weg met brandend hart https://youtu.be/XjzGhMVIupM 
 
De thoralezing - Schriftlezing Numeri 21:1-9 
(Uit de Lezing/ Parashat afgelopen Sjabbat in Synagoge –  Chukat (Instelling)-Balak  
Numeri/Bemidbar 19:1 - 25:9 16:1-18:32) 
 
Stil moment1  

Zingen (lezen) Psalm 115:4 De Nieuwe psalmberijming 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  

Vader, 
wij geloven Uw belofte, 
dat al onze zonden,  
alleen om het lijden en sterven  
van Jezus Christus vergeven zijn. 
Wij willen u waarachtige dankbaarheid bewijzen,  
en zonder enige geveinsdheid,  
alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen.  
Wij nemen ons voor  
om van nu voortaan  
in waarachtige liefde en enigheid  
met onze naaste te leven 
uit dank voor brood en wijn 
Uw vergevende liefde 

 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

Doven van de kaars 

 
1 Herhaal een tekst voor je zelf een paar keer, blijf iedere keer bij een bepaald woord stil staan en bedenk wat dit woord te 
betekenen heeft. 

De HEER kijkt naar ons om, Hij doet ons goed. 
Hij zegent ons, zegent in overvloed 
wie dankbaar met Hem leven. 
De HEER die lucht en land heeft voortgebracht 
zal trouw aan jou en aan je nageslacht 
zijn rijke zegen geven. 

Heere, ga met ons mee, 
als we werken of rusten, lachen of huilen 
en wees onze gids. 
In gemeenschap van de Heilige Geest. 

 

Johannes 3:14 

En zoals Mozes de slang  

in de woestijn  

verhoogd heeft,  

zo moet  

de Zoon des mensen 

 verhoogd worden, 

https://youtu.be/XjzGhMVIupM

